
Nooit vragend, nooit klagend,
zijn pijn in stilte dragend,
zijn handen hebben voor ons gewerkt,
zijn hart heeft voor ons geklopt,
zijn ogen hebben ons tot het laatst gezocht.

Bedroefd om zijn heengaan
maar dankbaar voor zijn leven onder ons

hebben wij afscheid genomen van

Emiel Aerts
weduwnaar van Ivonne Vernelen

 
Hij werd geboren te Lier op 4 februari 1932 en 
is overleden thuis te Mortsel op 7 maart 2024.

  

De afscheidsplechtigheid rond de asurne 
waarop u vriendelijk wordt uitgenodigd, vindt plaats 

op donderdag 14 maart 2024 om 11 uur
 in rouwcentrum “In het Avondrood”, 

Kerkstraat 98 te Mortsel.

Samenkomst in het rouwcentrum vanaf 10.45 uur.

De urne krijgt een plaats in intieme kring.

Dit melden u:

Nadine Aerts
zijn dochter 

Margaux Aerts
zijn kleindochter

Er is gelegenheid tot groeten in rouwcentrum 
“In het Avondrood”, Kerkstraat 98 te Mortsel, 

na telefonische afspraak (03/449.68.61),
t.e.m. dinsdag 12 maart 2024.

Met dank aan iedereen die hem 
met goede zorgen heeft omringd.

Rouwadres: 
Familie Emiel Aerts,
p/a Begrafenissen Goossens & Celis,
Liersesteenweg 120  -  2640 Mortsel.


