Waarom zijn er zoveel vragen
Waarom is er zoveel pijn
Waarom zijn er zoveel dingen
Die niet te begrijpen zijn

Bedroefd nemen wij afscheid van

Yvonne De Belder

weduwe van Michel Van Leemput

Zij werd geboren te Lier op 20 juni 1929 en ging
van ons heen in WZC Avondvrede te Boechout
op 25 januari 2024.

De afscheidsplechtigheid rond de asurne, waarop
u vriendelijk wordt uitgenodigd, heeft plaats in de
rouwkamer van Begrafenissen Goossens & Celis,
Heuvelstraat 59 te Boechout,
op donderdag 1 februari 2024 om 11 uur.

Samenkomst in de rouwkamer vanaf 10.45 uur.

Aansluitend volgt de asverstrooiing op de
begraafplaats van Boechout, Hovesesteenweg.

Er is gelegenheid tot groeten in voornoemde rouwkamer,
na telefonische afspraak 03/449.68.61 t.e.m.
dinsdag 30 januari (niet op zondag).

Dit melden u:

Francois en Ann De Belder - Blanpain
haar broer en schoonzus

Dirk De Belder en Ann Vander Jonckheyd

en kinderen
Chris De Belder

en kinderen
Tom De Belder

en dochter
Sandy De Belder

en kinderen
Els De Belder en Patrick Leys

en kinderen
Kim Geens

en kinderen

haar neven en nichten.

Met biizondere dank aan het team van W.ZC Avondvrede
te Boechout voor de goede en liefdevolle zorgen.

Rouwadres:

Familie Yvonne De Belder

p/a Begrafenissen Goossens & Celis
Liersesteenweg 120 - 2640 Mortsel



