
“ Je bent nu helemaal in het Licht, ver voorbij sterren en planeten...”

Diepbedroefd, maar dankbaar voor de vele jaren samen,
melden wij u het heengaan van

Jos De Leeuw
Gepassioneerd fruitteler

Hij werd geboren te Boechout op 24 augustus 1936 en
ging zachtjes van ons heen in WZC Sint-Mathildis 

te Boechout op 22 maart 2024.
  

De afscheidsplechtigheid rond de asurne, waarop
u vriendelijk wordt uitgenodigd, heeft plaats in

rouwcentrum “In het Avondrood”, Kerkstraat 98
te Mortsel, op woendag 3 april 2024 om 11 uur.

Samenkomst in het rouwcentrum vanaf 10.45 uur.

Aansluitend volgt de bijzetting van de asurne 
in het urnenveld op de begraafplaats van Boechout, 

Hovesesteenweg.

Er is gelegenheid tot groeten in het mortuarium van 
WZC St.-Mathildis te Boechout, Sportveldlaan 25 t.e.m.
donderdag 28 maart 2024. (Aanmelden aan het onthaal)

Rouwadres: 
Familie Sterkens - De Leeuw 
p/a Begrafenissen Goossens & Celis
Liersesteenweg 120 - 2640 Mortsel

Dit melden u:

Leon (†) en Lisette (†) Goossens - De Leeuw
Clement en Livina Sterkens - De Leeuw

zijn zussen en schoonbroers

Bruno en Mia Goossens - Van Dessel
 Ils en Ben, Lauren, Renée, Guillaume
 An en Frank, Finn, Liv
 Tin en Pieter, Nel
 Tom en Mieke, Jack, 
 Bart
Marc Goossens
André en Carla Goossens - Wauters
 Laura
Roeland Goossens
Werner en Anja Sterkens - Verbruggen
 Mats en Pauline
 Emma
Steven en Tina Sterkens - Van Craen
 Stan
 Senne

zijn neven en nichten
 zijn achterneven en achternichten

De families De Leeuw en Faes.
 

Onze speciale dank gaat uit naar zijn huisarts 
Dr. Van de Walle, Naomi Bosschaerts van WZC 

St.-Mathildis en het verplegend en verzorgend personeel.
BIjzondere dank gaat ook uit naar zijn lieve buren en 

vrienden om hem met een bezoekje aldaar te verblijden.


