
Nu het weer lente wordt,
verlaat jij ons voor altijd...

Bedroefd om haar heengaan
maar dankbaar om wat zij voor ons betekende

nemen wij afscheid van ons mama, moeke

Frieda Verbessem
weduwe van Alfons Van Dyck

Zij werd geboren te Antwerpen op 11 november 1942
 en is in het bijzijn van haar kinderen en kleinkinderen 

zachtjes ingeslapen op 25 maart 2024.

U wordt vriendelijk uitgenodigd om samen 
met ons afscheid te nemen van Frieda op 
zaterdag 30 maart 2024 om 9.00 uur,

in aula Aster van het Crematorium Pontes 
te Wilrijk, Jules Moretuslei 2.

Samenkomst in het crematorium vanaf 8.45 uur.

Aansluitend volgt de asverspreiding 
op de begraafplaats Schoonselhof. 

Naar de wens van Frieda, Mama, Moeke
Bloemen noch kransen.

Lichte en vrolijke kleuren mag je dragen.

Dit melden u:

Nathalie Van Dyck
Christine Van Dyck en Peter Wyckmans
 Thibaut Herremans en Manou Sas
 Benoît Herremans

haar kinderen en kleinkinderen

Met bijzondere dank aan haar huisdokter Dr. Herweyers 
en de thuisverpleegster Heidi voor de warme zorgen

 en luisterend oor.

Rouwadres:
Familie Frieda Verbessem,
p/a Begrafenissen Goossens & Celis,
Liersesteenweg 120 - 2640 Mortsel.


