
De dood is niet het einde van de liefde.
Sterven is leven in eeuwige lente.
Dan bloeien voor altijd de bloemen
en bemint men zonder grenzen. 

Bedroefd om haar heengaan,
maar dankbaar voor haar lang leven onder ons,

hebben wij afscheid genomen van

Irène Dams
 

weduwe van Aimé Ebinger
en van Herman Hoenson

Zij werd geboren te Borgerhout op 25 maart 1923 en
is ingeslapen op Onze Heer Hemelvaart, 10 mei 2018,

in WZC Wommelgheem te Wommelgem.

De uitvaartliturgie, gevolgd door de asverstrooiing
op de begraafplaats van Berchem, heeft plaats

in familiekring. 

Rouwadres :
Familie Irène Dams,
p/a Begrafenissen Goossens & Celis,
Liersesteenweg 120  -  2640 Mortsel.
online condoleren via www.goossensencelis.be

Dit melden u :

Christiaan en Christa Ebinger - Gadeyne,
Jan en Inge Ebinger - Dziwak,
Geert en Greet Buyssens - Ebinger

haar kinderen,

Alexander Ebinger,
Frederik Ebinger,
Laurens Ebinger,
Hans en Laëtitia Ebinger - Thomas,
 Mathis, Éloïse,
Bart en Katrien Sels - Ebinger,
 Nette,
Dries Buyssens,
 Nand,
Steven en Nele Roovers - Buyssens,
 Lore, Rune, Rob, ♥,
Thomas en Liesje Weemaes - Buyssens,

haar klein- en achterkleinkinderen,

Haar schoonbroer, schoonzus, neven en nichten,
De families Dams, Ebinger en Vleugels.

Met bijzondere dank aan allen die moeder
met goede zorgen omringd hebben.


