
Bedroefd om zijn heengaan,
maar dankbaar voor zijn leven onder ons,

moeten wij afscheid nemen van

Eddy “Papoe” Aillery
weduwnaar van Diana Vanwezemael

Hij werd geboren te Antwerpen op 12 september 1934 en
is aldaar zacht van ons heengegaan in GZA Sint-Vincentius

 op 22 november 2021.

Dit melden u :

Niko en Nancy Verstockt - Aillery  zijn schoonzoon en dochter

Yentl Verstockt   zijn kleindochter

Gilbert en Doris Van den Branden - Vanwezemael
 kinderen en kleinkinderen  zijn schoonbroer, schoonzus, neven en nichten.

Met bijzondere dank aan het team en medebewoners van
Serviceflats Domitys en aan de thuisverpleging voor de liefdevolle zorgen.

De afscheidsplechtigheid rond de asurne, waarop u vriendelijk wordt uitgenodigd,
heeft plaats op maandag 29 november 2021 om 10.15 uur in de aula Aster

van het crematorium van Antwerpen, Jules Moretuslei 2 te Wilrijk.

Samenkomst in de wachtzaal van het crematorium vanaf 10 uur.

Aansluitend gaan we de asse van Granny en Papoe samen verstrooien
op de begraafplaats van Wilrijk-Steytelinck, Dr. Donnyplein.

Rouwadres :                                                                                    Geen bloemen of kransen
Familie Eddy Aillery
p/a Begrafenissen Goossens & Celis
Liersesteenweg 120  -  2640 Mortsel


