
Het is tijd, ik moet nu gaan
ik zal geen afscheid nemen. 
Kijk uit naar de regenbogen,

hoog in de lucht als de zon weer opkomt
en de hele wereld nieuw is.

Kijk dan naar me uit en hou van me 
zoals ik van jullie heb gehouden.

Rita Callebaut
Vrijwilligster Dierenasiel Kontich

weduwe van Valére Vanderplanken

Zij werd geboren te Antwerpen op 15 december 1951 
en overleed plots thuis te Berchem op 10 oktober 2021.

Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen 
van Rita op donderdag 14 oktober 2021 om 9.00 uur,

in de aula Aster van het crematorium van 
Antwerpen te Wilrijk, Jules Moretuslei 2.

Samenkomst in de ontmoetingsruimte van 
het crematorium vanaf 8.45 uur.

Aansluitend volgt de asverspreiding op 
de begraafplaats van Antwerpen-Schoonselhof.

Er is gelegenheid tot groeten in rouwcentrum 
“In het Avondrood” te Mortsel, Kerkstraat 98 

na telefonische afspraak (03/449.68.61) 
t.e.m. dinsdag 12 oktober 2021.

Dit melden u met droefheid:

Bart en Ann Vanderplanken - Goossens, 
 Robbe Vanderplanken, 
Harry en Ann Audenaerd - Vanderplanken, 
 Liam Audenaerd, 
 Brendan Audenaerd, 

haar kinderen en kleinkinderen,

Angel (†), 
haar trouwe viervoeter, 

Haar zus, schoonbroer, neven en nichten, 
De families Callebaut en Vanderplanken.

Rouwadres :
Familie Rita Callebaut,
p/a Begr. Goossens & Celis, 
Liersesteenweg 120 - 2640 Mortsel.


