
Haar werk, haar kracht,
haar interesse voor het leven
haar moed, zo sterk
zij heeft er alles voor gegeven.

Dankbaar om wat zij voor ons betekende
melden wij bedroefd het heengaan van 

Anny Debie
weduwe van Achiel Verhaegen

Zij werd geboren te Mol op 28 december 1932 
en ging rustig van ons heen in WZC St.-Mathildis 

te Boechout op 8 oktober 2020.

Vanwege de coronamaatregelen vindt de 
afscheidplechtigheid gevolgd door de bijzetting van de 

asurne bij haar echtgenoot op de begraafplaats van 
Boechout, Hovesesteenweg, plaats in beperkte kring.

Er is gelegenheid tot groeten in de rouwkamer van
Begraf. Goossens & Celis, Heuvelstraat 59 te Boechout,
na telefonische afspraak 03/ 449.68.61 (niet op zondag), 

t.e.m. woensdag 14 oktober 2020.

Rouwadres :
Familie Anny Debie,
p/a Begrafenissen Goossens & Celis,
Liersesteenweg 120  -  2640 Mortsel.

Dit melden u :

Guy en Lieve Van den Nieuwenhuizen - Verhaegen,
      Steven Van den Nieuwenhuizen en Annick Pauwels,
		  Alexander, 
      Ellen Van den Nieuwenhuizen en Damien Coppens, 
		  Emile,♥,
Peter en Greet Janssens - Verhaegen,
      Kathleen Janssens en Gilles Melis, 
      Michael Janssens en Romy Berkmans,
		  Féline,
Christa Verhaegen,
	 haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen,

Haar zussen, schoonbroers, neven en nichten,
De families Debie en Verhaegen.

Onze bijzondere dank gaat uit naar haar huisarts 
Dr. Vandeplas en al het verzorgend personeel van 

WZC St.-Mathildis te Boechout voor 
de goede en liefdevolle zorgen.


