Soms is er zoveel wat we voelen

maar zo weinig wat we kunnen zeggen...

Bedroefd om haar heengaan, maar dankbaar voor haar leven onder ons,
hebben wij afscheid moeten nemen van

Lucia “Lucy” Mampuys
weduwe van Eddy House

Zij werd geboren te Antwerpen op 20 mei 1937 en is zachtjes ingeslapen
in WZC Sint-Mathildis te Boechout op 26 september 2021.

Dit melden u :

De families Mampuys, Huys en aanverwanten.

Met speciale dank aan het verplegend personeel van WZC Sint-Mathildis te Boechout,

in het biizonder afdeling Kastanjehof, voor de goede en toegewijde zorgen.

De afscheidsplechtigheid rond de asurne vindt plaats op vrijdag 1 oktober 2021 om 11 uur

in de rouwkamer van Begrafenissen Goossens & Celis te Boechout, Heuvelstraat 59.
Samenkomst vanaf 10.45 uur.

Geen bloemen of kransen.

Rouwadres :
Familie Mampuys - Blommaart,
Antwerpsesteenweg 271 - bus 1, 2950 Kapellen.

online condoleren: www.goossensencelis.be
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