


In droefheid meld ik jullie dat ik plotseling 
van jullie ben heengegaan, zacht en stil. 
Daar heeft niemand bij stilgestaan.

Ik heb alles gegeven, de verzorging van 
mijn echtgenote Martha, de zorg voor Kurt.  
Ook dank aan mijn zoon Paul, Martine en 
Hubert.

Heb nu eindelijk rust, mijn laatste reis 
maar...ween niet, ik ben slechts aan de 
andere kant.

Herinner mij zoals ik was, denk aan mij, 
bid voor mij. Het gaat jullie goed, vaarwel 
en vergeet mij niet.

I did it all my may,
vergeef mij als ik fouten heb gemaakt.

Willy

Dank vader voor de goede raad die je ons 
mee gaf. Ook dank voor de zorgen om 
moeder destijds.
Wij vergeten u niet, vaarwel en slaap zacht.

Je zonen

Dankbaar aandenken aan

Willy Stevens

weduwnaar van Martha De Greef

Hij werd geboren te Antwerpen op 
17 mei 1936 en overleed in

WZC Immaculata te Edegem
op 28 april 2021.

De familie dankt u voor uw betoonde 
blijken van deelneming. 

Ook dank aan al het personeel van GZA 
Sint-Jozef en al het personeel van Dienst 

Aster van WZC Immaculata.

Rouwadres: Willy Stevens,
p/a Begr. Goossens & Celis,
Liersesteenweg 120 - 2640 Mortsel.


