
Moeders gaan maar sterven niet, zij leven naar zij geven. 
Zolang men moeders ziet, zolang zal moeder leven. 

Niet geheel onverwacht, maar zeer bedroefd nemen wij afscheid van 

Liliane De Laet
echtgenote van André Nauws 

Zij werd geboren te Antwerpen op 6 maart 1937 en ging rustig van
ons heen te Wommelgem in WZC St.-Jozef op 19 januari 2024.

Dit melden u met droefheid :

André Nauws,     haar  echtgnenoot,

Rudi en Nancy Nauws - Blommaert,   haar zoon en schoondochter,

Lore Nauws, 
Amber Nauws,       haar kleindochters,

De families De Laet en Nauws.
  

Met dank aan al het personeel van WZC St.-Jozef te Wommelgem
voor de goede en toegewijde zorgen.

De afscheidsplechtigheid rond de asurne, waarop u vriendelijk wordt uitgenodigd,
heeft plaats op vrijdag 26 januari 2024 om 14.00 uur, in het rouwcentrum

van Begr. Goossens & Celis te Wommelgem, Kerkplaats 5.
 

Samenkomst vanaf 13.45 uur in het rouwcentrum.

Aansluitend volgt de bijzetting van de asurne in het columbarium 
op de begraafplaats van Wommelgem-Centrum, St.-Damiaanstraat.

Er is gelegenheid tot groeten in voornoemd rouwcentrum na telefonische afspraak
 t.e.m. woensdag 24 januari 2024 (03/449.68.61)

Rouwadres :      
Familie Liliane De Laet,
p/a Begrafenissen Goossens & Celis,
2640 Mortsel  -  Liersesteenweg 120.


