
Herinner mij,
maar niet in sombere dagen.
Herinner mij, in stralende zon,
hoe ik was, toen ik alles nog kon.

Bedroefd om haar heengaan,
maar dankbaar voor haar lang leven onder ons

hebben wij afscheid genomen van

Lisette Liekens
weduwe van Henri Cremers

Zij werd geboren te Hoboken op 23 mei 1927
en is overleden in WZC Rubens te Mortsel

op 7 februari 2024.

De afscheidsplechtigheid waarop
u vriendelijk wordt uitgenodigd, vindt plaats 

op donderdag 15 februari 2024 om 11 uur,
in de kerk van Sint-Bavo te Boechout, Sint-Bavoplein.

  
Samenkomst in de kerk.

Aansluitend volgt de asverspreiding op de 
begraafplaats van Boechout, Hovesesteenweg.

Dit melden u :

Karin Cremers
haar dochter

Met dank aan al het personeel van WZC Rubens 
te Mortsel voor de warme en toegewijde zorgen.

Rouwadres :  
Familie Lisette Liekens,
p/a Begrafenissen Goossens & Celis,
Liersesteenweg 120  -  2640 Mortsel.


