
De woorden die je zei
die blijven ons voor altijd bij.
De dingen die je deed
verzachten nu ons leed.
Herinneringen bloeien open
wij blijven op een weerzien hopen.

Bedroefd om haar heengaan
maar dankbaar voor haar leven onder ons

hebben wij afscheid genomen van

Godefrida Van Eekert
weduwe van Raymond Stultiens

Zij werd geboren te Turnhout op 11 maart 1938
en is omringd door haar familie overleden

in WZC Sint-Mathildis te Boechout 
op 5 januari 2024, gesterkt door de Ziekenzalving.

De plechtige uitvaartliturgie waarop u 
vriendelijk wordt uitgenodigd, vindt plaats 

op vrijdag 12 januari 2024 om 11 uur in de kerk 
van Sint-Laurentius te Hove, Kapelstraat.

  
Samenkomst en gelegenheid 
tot groeten vanaf 10.40 uur.

De teraardebestelling op de begraafplaats 
van Hove vindt plaats in intieme kring.

Rouwadres:  
Familie Godefrida Van Eekert
p/a Begrafenissen Goossens & Celis
Liersesteenweg 120  -  2640 Mortsel

Dit melden u:

Daniël (†) en Frederica (†)  Moguez - Stultiens
 Giovanni Moguez
  Maya, Emile
 Bianca Moguez
  Alessandro - F.
 Angelo Moguez
Gino en Christ’l Van Langendonck - Stultiens
 Willem en Salvina Willemsens - Van Rijswijk
  Viktor
 Jordy en Véronique Dhooghe - Van Langendonck
  Elouïse, Lara
Johan en Cathérine Meyvaert - Stultiens
 Francesco Meyvaert
Chantal Stultiens
 Marco en Iris Janssen - Verschaeren
  Alexander, Fémke
  haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen
 
Haar schoonbroer, schoonzussen, neven en nichten
De families Van Eekert en Stultiens.

Met dank aan de huisartsen en al het personeel van 
WZC Sint-Mathildis te Boechout voor de goede zorgen.


