
Mijn tranen vallen op jouw koude handen
wanneer ik naar je kijk.
Telkens denk ik aan die handen
nooit meer binnen .... handbereik
Dag, lieve Ma

Bedroefd nemen wij afscheid van

Jeanneke Van Staeyen
weduwe van Gustaaf Van den Kieboom

Zij werd geboren te Oostmalle op 14 januari 1938
en ging na een kortstondige ziekte van ons heen

in AZ Monica te Deurne op 7 april 2024.

De uitvaartplechtigheid rond de asurne, waarop u
vriendelijk wordt uitgenodigd, heeft plaats in de kerk

van O.L.V.-Boodschap, Volkaertslei te Wommelgem-Laar
op vrijdag 12 april 2024 om 11 uur.

Samenkomst en gelegenheid tot groeten
achteraan in de kerk vanaf 10.40 uur.

Aansluitend volgt de asverstrooiing op de
begraafplaats van Wommelgem-Laar, Fortbaan.

Rouwadres:
Familie Jeanneke Van Staeyen
p/a Begrafenissen Goossens & Celis
Liersesteenweg 120  -  2640 Mortsel

Dit melden u:

Dirk en Karin Spruyt - Van den Kieboom
      Jeroen en Claudia Spruyt - Reynders
 Ace
      Nelle Spruyt
Kristin Van den Kieboom
      Tom en Nicole Jordens - Demeyer
 Lenaya, Julie, Melanie, Quinten, Michael, Junior
      Koen en Lien Jordens - Hofmans
 Dries, David
      Wim en Lisa Jordens - Demesmaeker
 Merlijn, Melvin 
      Frederik en Michèlle Mariën - Willems
 Scout
      Robin en Laura Baetens - Willems
Serge en Nancy Vermeiren - Van den Kieboom
      Stijn en Yanaika Vermeiren - Reynaert 

haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Haar zus, schoonbroer, schoonzus, neven en nichten
De families Van Staeyen en Van den Kieboom.

Onze bijzondere dank gaat uit naar de huisarts
en het team van de afdeling Geriatrie van AZ Monica

te Deurne voor de goede zorgen.


