
Het gaat in het leven om liefhebben,
 al de rest is bijkomstig.

Bedroefd om haar heengaan,

maar dankbaar voor haar leven onder ons

hebben wij afscheid genomen van

Vera Van de Leur

Zij werd geboren te Wilrijk op 13 december 1954

en is naar het Licht gegaan op 12 april 2024.

 

De afscheidsplechtigheid rond de asurne, waarop u 

vriendelijk wordt uitgenodigd, heeft plaats op 

woensdag 17 april 2024 om 11.00 uur

in de aula “In het Avondrood” te Mortsel, Kerkstraat 98.

  Samenkomst in de aula vanaf 10.45 uur.

Op een later tijdstip volgt de bijzetting in het urnenbos 

op de begraafplaats Schoonselhof.

Naar de wens van Vera, bloemen noch kransen,

maar wel witte of kleurrijke kledij.

Dit melden u:

Marc De Boeck
haar levenspartner

Niki en Inge Vyaene - De Boeck
 Jolien, Jens, Jana
Iris en Wim De Boeck - Mees
 Nala

haar kinderen en kleinkinderen

Willy en Monique Jacobs - Van de Leur
 kinderen en kleinkinderen

haar zus, schoonbroer, neven en nichten

Haar dochters en hun partners wensen uitdrukkelijk papa 
te bedanken voor alle goede zorgen en

 liefde voor hun mama.


