Er is niets wat voorgoed verdwijnt,
als men de herinnering bewaart.

Jul “dulleke” De Weirt

enthousiast en geliefd lid van T.C. Oude God

echtgenoot van Louisa Mertens

Hij werd geboren te Antwerpen op 20 juni 1949
en ging plots van ons heen te Kontich op 1 mei 2025.

Wij nodigen u uit, om samen met ons, afscheid van
hem te nemen in de Orangerie van Hof van Reyen,
Oudebaan 37 te Boechout,
op zaterdag 10 mei 2025 om 10.30 uur.

Samenkomst in de Orangerie vanaf 10.10 uur.

Aansluitend volgt de bijzetting van de asurne
in het urnenveld op de begraafplaats van
Boechout, Hovesesteenweg.

Lieve man van

Louisa

Trotse papa en schoonpapa van
Britt

Kim en Dennis

Fiere bompa van
Nika

Schoonbroer van

Francois en Odile

Rouwadres:
Familie Jul De Weirt
p/a Begrafenissen Goossens & Celis

Liersesteenweg 120 - 2640 Mortsel

online condoleren via www.goossensencelis.be



