
We zullen je niet meer kunnen zien,
niet meer kunnen aanraken
maar als we onze ogen sluiten
kunnen we je terug zien
omdat je altijd in ons hart
zult blijven bestaan.

Met droefheid, maar gesterkt door
vele mooie herinneringen, nemen wij afscheid van

Adrienne Emous
lid van de Deurnese Ijsberen

lid van Samana

echtgenote van Paul Tallon

Zij werd geboren te Hoboken op 30 augustus 1938
en is zachtjes ingeslapen omringd door haar familie 

thuis te Vremde op 21 september 2025, 
gesterkt door de ziekenzalving.

De afscheidsplechtigheid waarop
u vriendelijk wordt uitgenodigd, vindt plaats 
op vrijdag 26 september 2025 om 11 uur

in de kerk van Sint-Jan in d’Olie, 
Dorpsplaats te Vremde.

  
Samenkomst en gelegenheid tot groeten vanaf 10.40 uur.

Aansluitend volgt de asverspreiding op de 
begraafplaats van Vremde, Wommelgemsesteenweg.

Geen bloemen of kransen.

Zij zal gemist worden door:

Paul Tallon
haar echtgenoot

Hugo en Hilde Tallon - Wijckmans
	 Nathalie en Donny Tallon - Peeraer
		  Roos, Elyse
	 Ann en Benny Tallon - Jacobs
		  Lore
Renaat en Linda Tallon - Cusseneers
	 Nele en Ben Tallon - Schaepherders
	 Robin en Eline Tallon - D’Huyvetter 
	 Katrijn en Lennert Tallon - Peeters
	 Marijke en Mathias Tallon - Heirweg

haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Josée Emous
haar zus

De families Emous en Tallon

Met dank aan de huisarts Dr. Laure Van den Hooff en 
het Wit-Gele Kruis voor de warme en liefdevolle zorgen.

Rouwadres:		
Familie Adrienne Emous
p/a Begrafenissen Goossens & Celis
Liersesteenweg 120  -  2640 Mortsel.
Online condoleren via www.goossensencelis.be


