
Hoe mooier de herinnering
hoe pijnlijker is ons verdriet.

Wij danken je voor wie je was, 
vergeten zullen we je niet.

Bedroefd, maar dankbaar voor de vele mooie jaren 
die we samen hebben mogen beleven, 

melden wij u het heengaan van

Rik Lambrechts
weduwnaar van Paula Slootmans

Hij werd geboren te Vremde op 23 januari 1940
en overleed onverwacht te America (NL)  

op 10 april 2025.

De afscheidsplechtigheid rond de asurne
waarop u vriendelijk wordt uitgenodigd heeft plaats op

vrijdag 18 april 2025 om 11.00 uur,
in rouwcentrum “In het Avondrood” te Mortsel, 

Kerkstraat 98.

Samenkomst in het rouwcentrum.

Aansluitend volgt de asverspreiding op de 
begraafplaats van Mortsel-Dorp, Lepelstraat 1.

 
Rouwadres:
Familie Rik Lambrechts
p/a Begr. Goossens & Celis
Liersesteenweg 120 - 2640 Mortsel

Dit melden u met droefheid:

Walter en Marina Lambrechts - Boels
 Naresh Lambrechts
 Naomi Lambrechts en Joris Nelen, ♥
Danny en Sandra Lambrechts - Garcia 
 Anke Lambrechts en Dave Oeyen, Elise
 Imke Lambrechts en Sascha Kempeneers, Lyanna
Johnny en Pascale Lambrechts - De Deken
 Robbe Lambrechts 

zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

Zijn neven en nichten
De families Lambrechts en Slootmans

Met dank aan al het personeel van WZC Cantershof te Hove
voor de goede en toegewijde zorgen.


