
Liefde begint met een glimlach,
groeit met een kus,

eindigt met een traan.
Denk aan mij zoals ik was

en niet zoals ik ben geworden.

Bedroefd moeten wij afscheid nemen van

Isy ‘Isidoor’ Mampaey
Oud-scout van de Scoutsgroep 

37e Don Bosco Hellegat-Noeveren

echtgenoot van Ingrid Bogemans
 

Hij werd geboren te Boom op 17 mei 1939 en is, 
in het bijzijn van zijn echtgenote, overleden 

in WZC Sint-Mathildis te Boechout op 19 juni 2025.
  

Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen van 
Isy op woensdag 25 juni 2025 om 11 uur

 in rouwcentrum “In het Avondrood”, Kerkstraat 98 te Mortsel.

Samenkomst in het rouwcentrum vanaf 10.45 uur.

De urne krijgt een plaats in huiselijke kring.

Geen bloemen of kransen, liever een gift ten voordele 
van de scouts BE18 4040 0411 4165

met mededeling ‘Ter nagedachtenis van Isidoor Mampaey’

Dit melden u:

Ingrid Bogemans zijn echtgenote

Ruben Mampaey en Kate Smet
Peter (†) en Inge Lenie - Mampaey
 Erin en partner
  Silke, Amber, Milan, Roan
 Jorn
 Ethan en partner
  Thibaut, Matthieu
Veerle Mampaey
 Natasja en Glenn,
 Dorien en Koen
 Bruce en Rebecca
Kurt Mampaey
 Jorn
Patrick Mampaey
 Anouschka en Maxim

zijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Leo en Francine (†) Mampaey - Verschueren
 kinderen en kleinkinderen

zijn broer, neven en nichten

Willy (†) en Maria Bogemans - De Kinder 
zijn schoonmoeder

Sofie en Dario, Dries
Bogdan en Francesca zijn petekinderen

Zijn schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten
De families Mampaey en Bogemans.

Met dank aan al het personeel van WZC Sint-Mathildis 
te Boechout voor de warme en liefdevolle zorgen.

Rouwadres: Familie Isidoor Mampaey
p/a Begrafenissen Goossens & Celis
Liersesteenweg 120  -  2640 Mortsel


