
Ik heb lang en gelukkig geleefd
niets gevraagd en veel gekregen
en ben van alle goede dingen voldaan
stilletjes heengegaan 

Bedroefd om haar heengaan
maar dankbaar voor wie zij was

hebben wij afscheid genomen van 

Julia Ooms
weduwe van John Bruyns

dochter van
August † en Josephine † Ooms - Geluykens  

Zij werd geboren te Boechout op 30 januari 1934
en is daar zachtjes van ons heengegaan in

WZC Sint-Mathildis op 6 oktober 2025.
  

De afscheidsplechtigheid rond de asurne, waarop u 
vriendelijk wordt uitgenodigd, heeft plaats in de kapel

van WZC Sint-Mathildis, Sportveldlaan 25 te Boechout,
op zaterdag 11 oktober 2025 om 11 uur.

Samenkomst in de kapel vanaf 10.45 uur.

Aansluitend volgt de bijzetting van de asurne in het
 urnenveld op de begraafplaats van Boechout, 

Hovesesteenweg.

Graag fleurige kledij.

Dit melden u:

Alfons † en Roza Serneels - Ooms
Maria Ooms
Erna Ooms
Florent † en Linda Luyten - Ooms
	 en hun kinderen, klein- en achterkleinkinderen

haar zussen, neven en nichten 

Jan en Chantale Laeremans - Broothaers
Marc Laeremans
Eric Laeremans
	 en hun kinderen

haar neven en nichten
 

Met bijzondere dank aan Jan en Chantale,
Dr. Evelyne Lenders, Dr. Flip Van De Plas,
het volledige team van WZC Sint-Mathildis
en aan vriendinnengroep “De Mathillekes”

voor de goede zorgen, steun en vriendschap.

Rouwadres: 
Familie Julia Ooms
p/a Begrafenissen Goossens & Celis
Liersesteenweg 120 - 2640 Mortsel


