
Groot is de leegte die je achterlaat
maar de herinneringen blijven.

Wij nemen afscheid van

Jules Van den Bosch
weduwnaar van Irène Sallaerts

Hij werd geboren te Antwerpen op 23 februari 1937
en is liefdevol omringd zachtjes van ons heengegaan

in het Heilig Hartziekenhuis te Lier op 4 juli 2025.

De afscheidsplechtigheid rond de asurne, waarop
u  vriendelijk wordt uitgenodigd, heeft plaats in

rouwcentrum “In het Avondrood”, Kerkstraat 98
te Mortsel, op woensdag 16 juli 2025 om 11 uur.

Samenkomst in het rouwcentrum vanaf 10.45 uur.

Aansluitend volgt de bijzetting in het urnenveld op de
begraafplaats van Mortsel-Cantincrode, Krijgsbaan 65.

Rouwadres:
Familie Jules Van den Bosch
p/a Begrafenissen Goossens & Celis
Liersesteenweg 120  - 2640 Mortsel

Dit melden u:

Diane Van den Bosch
 Bo Lemmens en Seb Geukens
  Diewke, Hajo, Thore, Erynn, Nimue
 Domien Lemmens en Greet Haest
  Wouter, Jasminne
Marc en Danielle Janssens - Van den Bosch
Kristel Van den Bosch
 Kimberlee Voorspools en Henry Torfs
 Keanu Voorspools

zijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Louisa Stynen
zijn vriendin

Zijn zussen, schoonbroers en schoonzus
Zijn neven en nichten
De families Van den Bosch en Sallaerts.


