
Moeders gaan niet echt weg.
Ze blijven, zoals moeders altijd doen.

Mia Vermeulen
stammoeder

weduwe van Marcel Kauwenberghs

Zij werd geboren te Geel op 7 september 1930
en is omringd door haar familie zachtjes ingeslapen
in WZC Meerminnehof te Mortsel op 13 juli 2025.

Wij nodigen u uit, om samen met ons, haar leven
te vieren in de kerk van Sint-Lodewijk, Osylei te Mortsel,

op zaterdag 16 augustus 2025 om 11 uur.

Samenkomst en gelegenheid tot groeten
achteraan in de kerk vanaf 10.40 uur. 

Aansluitend volgt de asverstrooiing op de
begraafplaats van Mortsel-Cantincrode, Krijgsbaan 65.

Rouwadres:
Familie Mia Vermeulen
p/a Begrafenissen Goossens & Celis
Liersesteenweg 120  -  2640 Mortsel

Moeke van
      Jef en Marleen Possemiers - Kauwenberghs
      Gie en Ingrid Kauwenberghs - Pira
      Mark en Hilde Lens - Kauwenberghs

Moeke, Moesjke, Moefti van
      Stijn en Julie, Seppe en Katrien, Sanne, Tobe en Nina
      Marie en Thomas, Peter en Lena, Sarah en Thomas
      Dries en Elise, Loes en Robin, Ellen en Michiel

      Lou, Rikki, Gloria, Paula, Frankie, Pablo
      Jack, Phil, Magnus, Roman, Stella, Pablo
      Julia, Jackie, Rosie, Mil, Mitte

Zus en schoonzus
      Josee Stevens - Vermeulen
      Marcel en Mia Bastiaens - Kauwenberghs

Haar neven en nichten
De families Vermeulen, Kauwenberghs, Boonen en Tops.

Met bijzondere dank aan de huisarts en aan
het verplegend personeel en vrijwiligers van 

WZC Meerminnehof te Mortsel voor de
goede en liefdevolle zorgen.

Moeke

Weinig nemen - behalve steeds initiatief

om goed te doen - en veel geven:

liefde aan zovelen.

Dat was voor haar wat leven is.

Zorgen voor familie, de buurt, betekenis


