Nu jij niet meer bij ons bent
ben je de dingen die je deed
ben je de woorden die je sprak
ben je de liefde die je gaf.

Bedroefd om zijn heengaan
maar dankbaar voor zijn lange leven onder ons
hebben wij afscheid genomen van

Frans Vervliet

weduwnaar van
Anna “Joske” Van den Eynde

Hij werd geboren te Hoboken op 6 mei 1924
en is overleden in WZC Sint-Mathildis
te Boechout op 5 april 2025.

De afscheidsplechtigheid waarop u
vriendelijk wordt uitgenodigd, vindt plaats
op vrijdag 11 april 2025 om 11 uur,
in de kerk van Sint-Bavo te Boechout, Sint-Bavoplein.

Samenkomst in de kerk.

Aansluitend volgt de bijzetting in het urnenveld op
de begraafplaats van Boechout, Hovesesteenweg.

Rouwadres:

Familie Frans Vervliet

p/a Begrafenissen Goossens & Celis
Liersesteenweg 120 - 2640 Mortsel

Dit melden u:

Chris (1) Vervliet
Guido en Vera Vervliet - Janssens
Joris en Leen Vervliet - Notaerts
Warre, Daan
Koen en Carolijn Vervliet - De Roost
Z0é& en Vitalis, Renzo en Demi, Jade
Walter en Lieve Vervliet - Steel
Stijn en Greet Vervliet - De Beuckeleer
Oskar, Kamil
Bert en Marianne Malisse - Vervliet
Anne, Jette, Josse
Ziin kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Zijn schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten

De families Vervliet, Van den Eynde, Huyers en Renders.

Met dank aan de medewerkers van WZC Sint-Mathildis
te Boechout voor goede zorgen.



