'n Beetje

Sterven doe je niet ineens
maar af en toe een beetje
en alle beetjes die je stierf,

't is vreemd, maar die vergeet je,
het is je dikwijls zelfs ontgaan,
Je zegt ik ben wat moe,
maar op 'n keer dan ben je aan
Jje laatste beetje toe.

Toon Hermans

Dankbaar voor alle mooie herinneringen
die hij ons naliet
nemen wij afscheid van

Guido Vos

Oud-leraar BuSo
Mede-stichter van het Antwerps Revalidatiecentrum
Gewezen bestuurslid Cantincrode
Voorzitter van de Maatschappij tot bescherming
van doofstommen te Antwerpen

echtgenoot van Lisette De Winter

Hij werd geboren te Berchem op 6 november 1933

en ging van ons heen in WZC Sint-Mathildis te Boechout
op 23 augustus 2025, gesterkt door de Ziekenzalving.

De afscheidsplechtigheid, waarop u vriendelijk wordt
uitgenodigd, heeft plaats in de kerk van Sint-Benedictus,

Dorpsstraat te Mortsel-Dorp,
op donderdag 28 augustus 2025 om 10 uur.

Samenkomst in de kerk.

Aansluitend volgt de teraardebestelling op de
begraafplaats van Mortsel-Dorp, Lepelstraat 1.

Rouwadres:

Lisette De Winter

WZC Sint-Mathildis - kamer 119
Sportveldlaan 25 - 2530 Boechout

Echtgenoot van

Lisette De Winter

Papa van

Rudy en Bouchra Vos - Belrhrib
Ronny en Gretel Vos - De Meulder
Bert en Christel Bogaerts - Vos
Robby (1) en Ingrid Vos - De Belder

Bompa van kleinkinderen

Femke en Mustafa, Arne, Bente en Sam, Zeen, Amir, Lara

Kevin en Elynn, Jorg en Kim, Jonas en Lynn,
Sophie en Maarten, Isabelle

Hannelore en Elise, Thomas en Céline, Inge en Niels,
Jonathan en Katrien, Simon en Caro

LLobke en Bart, Frauke

Bompa van achterkleinkinderen

Malu, Maithé, Maelee, Lionel, Sepp, Liv
Laura, Julie, Menno, Marie, Emile, Jules
Elin, Niah, Mil, Tove, Sigge, Aude

Marie, Nora



