
Nog één keer misschien,
nog één keer,

zou ik met jou willen wandelen.

Op een mooie dag in mei,
onze gezichten in de zon,

niets zeggend en toch zoveel.

Ja, nog één keer misschien.
Nog één keer,

het einde voorbij.



Bedroefd melden wij u het plotse heengaan van

Ria Spaepen
‘Onze allerliefste Mami’

Zij werd geboren te Mortsel op 3 maart 1950
en is plots van ons heengegaan thuis te Kontich

op 8 maart 2026. 

De afscheidsplechtigheid rond de asurne, waarop
u vriendelijk wordt uitgenodigd, heeft plaats 
op zaterdag 14 maart 2026 om 10.30 uur

in rouwcentrum “In het Avondrood”
Kerkstraat 98 te Mortsel.

Samenkomst in het rouwcentrum vanaf 10.15 uur.

Aansluitend volgt de bijzetting in het urnenveld 
op de begraafplaats van Boechout, Hovesesteenweg.

Rouwadres:
Familie Ria Spaepen
p/a Begrafenissen Goossens & Celis
Liersesteenweg 120  -  2640 Mortsel
online condoleren via www.goossensencelis.be

Dit melden u:

Ann en Yves De Schepper - Rombauts
 Simon, Sarah
Nele en Stijn De Schepper - Ilsen
 Senne, Lore, Janne ★, Rube, Pepijn

haar kinderen en kleinkinderen

Ludo en Marie-Paul Spaepen - Ilsen
 kinderen en kleinkinderen
Paul en An Spaepen - Pauwels
 kinderen en kleinkinderen

haar broers, schoonzussen, neven en nichten

Er is gelegenheid tot groeten in het rouwcentrum 
van Begrafenissen Goossens & Celis te Boechout, 
Heuvelstraat 59, t.e.m. donderdag 12 maart 2026 

na telefonische afspraak. (03/449.68.61)

Met dank aan iedereen die haar 
met vriendschap omringde, in het bijzonder onze neef Tim.


