Den Patattenboer




Herinner mij,
maar niel in sombere dagen.

Herinner mij, in stralende zon,

hoe ik was, toen ik alles nog kon.

Bedroefd om zijn heengaan
maar dankbaar voor zijn leven onder ons

hebben wij afscheid genomen van

Cyrille Van de Peer
weduwnaar van Lucia Vanderfeesten

Hij werd geboren te Massenhoven op 31 mei 1941 en is

overleden in ZAS Augustinus te Wilrijk op 14 mei 2026.

De afscheidsplechtigheid gevolgd
door de teraardebestelling in het familiegraf
op de begraafplaats van Edegem

vindt plaats in intieme kring.

Rouwadres:
Familie Cyrille Van de Peer
p/a Begrafenissen Goossens & Celis

Liersesteenweg 120 - 2640 Mortsel

Papa van

Opa van

Patrick en Patricia
Rudi en Wendy
Ronny

Patricia en Geert

Greet en David

Zoé en Olivier
Amber en Ime
Serina en Roan
Noa en Cis
Sander

Stien

Zoé

Carmen

Met dank aan huisarts Dr. De VVoogt
en Dagopvang De Medemens

voor de goede en toegewijde zorgen.
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