
Veel fijne herinneringen
Verzachten onze smart

Voorgoed uit ons midden
Maar altijd in ons hart

Bedroefd nemen we afscheid van

Lydia Basstanie

echtgenote van Louis De Winter

Zij werd geboren te Wommelgem op 27 februari 1936 
en is toch nog onverwacht van ons heengegaan 

in AZ Monica te Deurne op 12 februari 2026.

De afscheidsplechtigheid waarop u vriendelijk 

wordt uitgenodigd, vindt plaats op 

donderdag 19 februari 2026 om 11.00 uur 

in het rouwcentrum van Begrafenissen Goossens & Celis, 

Kerkplaats 5 te Wommelgem.

Samenkomst in het rouwcentrum vanaf 10.45 uur.

Aansluitend volgt de begraving op de begraafplaats 

van Wommelgem-Centrum, Sint-Damiaanstraat. 

Rouwadres: 
Sint-Damiaanstraat 115 - 2160 Wommelgem
online condoleren via www.goossensencelis.be

Dit melden u:

Louis De Winter
haar echtgenoot

Dirk De Winter en Marina Van Thienen
	 Magali en Jonas
		  Axel
Chantal De Winter en Richard Uijtdewillegen
	 Chloë en Artan
		  Elina, Liam
	 Olivier en Anouck
		  Matteo, Vico

haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen

De families Basstanie en De Winter

Met dank aan de huisarts Dr. Van De Put
voor de goede zorgen.

Er is gelegenheid tot groeten in het rouwcentrum 
van Begrafenissen Goossens & Celis te Wommelgem, 

Kerkplaats 5, na telefonische afspraak (03/449.68.61).


