Voor altijd in ons hart.
Jouw liefde leeft verder
in alles wat we doen.

Bedroefd nemen wij afscheid van

Jeannine De Bock

weduwe van Roland De Prekel
partner van Karel Eyer

Zij werd geboren te Hoboken op 1 januari 1943
en ging na een langdurige ziekte van ons heen
in WZC Sint-Mathildis te Boechout op 6 maart 2026.

De afscheidsplechtigheid rond de asurne, waarop u
vriendelijk wordt uitgenodigd, heeft plaats in rouwcentrum
“In het Avondrood”, Kerkstraat 98 te Mortsel,
op vrijdag 13 maart 2026 om 11 uur.

Samenkomst in het rouwcentrum vanaf 10.45 uur.
Aansluitend volgt de asverstrooiing op de

begraafplaats van Boechout, Hovesesteenweg.

Rouwadres:
Karel Eyer
Sportveldlaan 25 kamer 6 - 2530 Boechout.

Dit melden u:

Karel Eyer
haar partner

Luc De Prekel en Hilde De Groot
Lisa De Prekel en Youri Willems, Vic
Stijn De Prekel en Emma Goffin
Marc en Carine De Prekel - Van Ransbeeck
Jonas De Prekel en Jana Piot, Hailey, Lewis
Robin De Prekel en Kerstin Vandystadt
haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Annie De Bock en Fernand Schenkers (1)
Sabine
Lea de Bock en Francois Meersman (1)
Vicky
haar zussen en nichten

Onze bijizondere dank gaat uit naar de huisarts
en naar het team van WZC Sint-Mathildis te
Boechout voor de goede en liefdevolle zorgen.



