
Herinner mij,
maar niet in sombere dagen.
Herinner mij, in de stralende zon, 
hoe ik was, toen ik alles nog kon.

Bedroefd om zijn heengaan
maar dankbaar voor zijn leven onder ons

hebben wij afscheid genomen van

Eddy De Meulenaer
weduwnaar van Denise De Vos

Hij werd geboren te Antwerpen op 12 juli 1949 
en is overleden in het UZA te Edegem op 22 februari 2026.

  

Het afscheid gevolgd door de asverspreiding 
op de begraafplaats van Wommelgem-centrum 

vindt plaats in intieme kring.

Dit melden u:

Pascal De Meulenaer en Vanessa De Landsheer
zijn zoon en schoondochter

De families De Meulenaer en De Vos.

Rouwadres: 
Familie Eddy De Meulenaer
p/a Begrafenissen Goossens & Celis
Liersesteenweg 120  -  2640 Mortsel


