Ik heb lang en gelukkig geleefd
niets gevraagd en veel gekregen
en van alle goede dingen voldaan
stilletjes ter Here gegaan.

- Stijn Streuvels

Bedroefd om haar heengaan
maar dankbaar voor haar leven onder ons
hebben wij afscheid genomen van

Lucienne Dumont

weduwe van Emiel Dirven

Zij werd geboren te Mortsel op 27 november 1932
en is onverwacht van ons heengegaan thuis te Boechout
op 18 april 2026.

De afscheidsplechtigheid waarop u vriendelijk wordt uitgenodigd,
heeft plaats op zaterdag 25 april 2026 om 10u30
in de Sint-Bavokerk, Sint-Bavoplein te Boechout.

Samenkomst in de kerk.

Aansluitend zal de asurne worden bijgezet in het urnenveld
op de begraafplaats van Boechout, Hovesesteenweg.

Rouwadres:

Familie Lucienne Dumont

p/a Begrafenissen Goossens & Celis
Liersesteenweg 120 - 2640 Mortsel

online condoleren via www.goossensencelis.be

Dit melden u:

Nicole en Victor Dirven - Govaerts
Mathias
Danielle en Cyriel Dirven - Lowet
Kevin en Isolde
Jaden Gil, Sophie, Tallulah Bell, Isla Rose
Bart en Yanice
Katelynne, Maithé
Jean-Paul en Marleen Dirven - Bulcke, Linda (t) Van Bocxlaer
Dimi
haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Jeanine Dumont
Michael en Ellen
haar zus, neef en nicht

Er is gelegenheid tot groeten in het rouwcentrum

van Begrafenissen Goossens & Celis te Boechout,

Heuvelstraat 59, t.e.m. donderdag 23 april 2026
na telefonische afspraak. (03/449.68.67)



