
Ik heb lang en gelukkig geleefd
niets gevraagd en veel gekregen
en ben van alle goede dingen voldaan
stilletjes ter Here gegaan.

Stijn Streuvels

Na een leven van eenvoudige goedheid
en omringd door de liefde van ons allen

hebben wij afscheid genomen van

Gerarda Janssens
Zij werd geboren te Antwerpen op 29 november 1936

en ging aldaar onverwacht van ons heen in
ZAS Middelheim op 14 april 2026.

 
De afscheidsplechtigheid rond de asurne, waarop u 

vriendelijk wordt uitgenodigd, vindt plaats op 
vrijdag 24 april 2026 om 10.30 uur in de

Christus Koningkerk, Jan de Voslei te Antwerpen.

  Samenkomst en gelegenheid tot groeten
achteraan in de kerk vanaf 10.10 uur.

Aansluitend volgt de plaatsing van de asurne
 in het urnenbos op de begraafplaats 

Antwerpen-Schoonselhof.

Rouwadres: 
Familie Gerarda Janssens
p/a Begrafenissen Goossens & Celis
Liersesteenweg 120  -  2640 Mortsel

Dit melden u:

Haar neven en nichten
De families Janssens en Theunis.

Met bijzondere dank aan dokter Karel Verhulst
en dokter Philippe Odeurs voor de goede zorgen.

 

Er is gelegenheid tot groeten in het mortuarium van
ZAS Middelheim, Lindendreef 1 te Antwerpen,

 na telefonische afspraak 03/ 280.48.06,
op weekdagen tussen 13 en 15.30 uur,

op zaterdag tussen 13.30 en 16 uur
en op zondag tussen 9.30 en 11 uur,

t.e.m. zondag 19 april


