
De nacht van de dood

is de dageraad van de geest.

Bedroefd om zijn heengaan

maar dankbaar voor zijn leven onder ons

hebben wij afscheid moeten nemen van

Marcel Mertens

weduwnaar van Maria Bruynseels

Hij werd geboren te Antwerpen op 1 juli 1947

en is van ons heengegaan in ZAS Augustinus te Wilrijk

op 22 april 2026.

De afscheidsplechtigheid waarop

u vriendelijk wordt uitgenodigd, vindt plaats 

op zaterdag 2 mei 2026 om 10.30 uur 

in rouwcentrum “In het Avondrood”, 

Kerkstraat 98 te Mortsel.

Samenkomst in het rouwcentrum vanaf 10.15 uur.

Aansluitend volgt de bijzetting van de asurne

in het urnenveld op de begraafplaats

van Mortsel-Dorp, Lepelstraat 1.

Dit melden u met droefheid:

Ann Mertens

zijn dochter

zijn broers, zussen, schoonbroers en schoonzussen

zijn neven en nichten

de families Mertens en Bruynseels.

Met dank aan de dokters en het verzorgend personeel

van ZAS Augustinus te Wilrijk 

voor de goede en toegewijde zorgen.

Er is gelegenheid tot groeten in ZAS Augustinus te Wilrijk, 

Oosterveldlaan 24, in het weekend van 12.30 tot 17.30 uur en 

op weekdagen van 13.30 tot 18.30 uur, na telefonische afspraak 

(03/443.45.59), t.e.m. woensdag 29 april 2026.

Rouwadres:
Familie Marcel Mertens
p/a Begrafenissen Goossens & Celis
Liersesteenweg 120 - 2640 Mortsel
online condoleren via www.goossensencelis.be


