
Nooit vragend, nooit klagend
haar pijn in stilte dragend
haar handen hebben voor ons gewerkt,
haar hart heeft voor ons geklopt
haar ogen hebben ons tot het laatste gezocht.

Dankbaar om wat zij voor ons betekende
nemen wij bedroefd afscheid van

Rosa Ooms
weduwe van Alfons ‘Fons’ Serneels

Zij werd geboren te Boechout op 6 maart 1936
en ging aldaar van ons heen 

in WZC Sint-Mathildis op 12 februari 2026.

De afscheidsplechtigheid rond de asurne, waarop
u vriendelijk wordt uitgenodigd, heeft plaats in de 

parochiekerk van Sint-Bavo, Sint-Bavoplein te Boechout,
op donderdag 19 februari 2026 om 11 uur.

Samenkomst en gelegenheid tot groeten
achteraan in de kerk vanaf 10.40 uur.

De asurne zal in de familiekring
een mooie plekje krijgen.

Geen bloemen of kransen.

Familie Rosa Ooms
p/a Begrafenissen Goossens & Celis
Liersesteenweg 120  -  2640 Mortsel

mama van
      Nancy Serneels

bomma van
      Debby Van de Ven
      Kenneth en Wendy Verschueren - Van de Ven
	 Mayte, Lora
      Nico en Kelly Van de Ven - Verbessem
	 Emi, Miya

Whoopi 

Haar zussen, schoonbroer, schoonzus, neven en nichten
De families Ooms en Serneels
 	

Onze bijzondere dank gaat uit naar het team van
WZC Sint-Mathildis te Boechout

voor de warme en liefdevolle zorgen.

Er is gelegenheid tot groeten in WZC Sint-Mathildis 
te Boechout, Sportveldlaan 25, 
t.e.m. dinsdag 17 februari 2026. 

(aanmelden aan het onthaal)


