
Heel bijzonder, heel gewoon
gewoon een heel bijzondere vrouw.

Bedroefd om haar heengaan
maar dankbaar voor haar leven onder ons

hebben wij afscheid genomen van

Josée Van Hove
weduwe van Jos Celis 

 
Zij werd geboren te Boechout op 24 mei 1944 

en is overleden in WZC Sint-Mathildis 
te Boechout op 7 februari 2026.

  

De afscheidsplechtigheid rond de asurne, 
waarop u vriendelijk wordt uitgenodigd, vindt plaats 

op vrijdag 13 februari 2026 om 10.30 uur
 in het rouwcentrum van Begrafenissen Goossens & Celis 

te Boechout, Heuvelstraat 59.

Samenkomst in het rouwcentrum vanaf 10.15 uur.

Aansluitend volgt de bijzetting in het urnenveld 
bij haar echtgenoot op de begraafplaats van Boechout.

Rouwadres: 
Familie Josée Van Hove
p/a Begrafenissen Goossens & Celis
Liersesteenweg 120  -  2640 Mortsel

Dit melden u:

Karin Celis
haar dochter

Kris Luyten en An Horemans
	 Jason
Daniëlla Luyten en Kristof Tuyaerts
	 Yaro

haar klein- en achterkleinkinderen

Louis (†) Van Hove
Remi (†) en Francine Van Hove - Raeymaekers

haar schoonzus

De families Van Hove en Celis

Er is gelegenheid tot groeten in het rouwcentrum
van Begrafenissen Goossens & Celis te Boechout, 

Heuvelstraat 59, na telefonische afspraak (03/449.68.61), 
t.e.m. woensdag 11 februari 2026.

Met dank aan de huisartsenpraktijk Gillegom te Boechout, 
in het bijzonder dr. Van De Plas en al het personeel van 
WZC Sint-Mathildis te Boechout voor de goede zorgen.


