Herinner mij, maar niet in sombere dagen
Herinner mij in stralende zon
Hoe ik was toen ik alles nog kon

Dankbaar om wat hij voor ons betekende
maar bedroefd om zijn heengaan
nemen wij afscheid van

Dirk Van Roey

echtgenoot van Krista De Kinder

Hij werd geboren te Lier op 17 juni 1961 en ging
na een langdurige ziekte van ons heen op de
Palliatieve Eenheid van ZAS Sint-Jozef te Mortsel
op 17 maart 2026.

De afscheidsplechtigheid, waarop u vriendelijk wordt
uitgenodigd, vindt plaats in de parochiekerk
van Sint-Bavo, Sint-Bavoplein te Boechout,
op woensdag 25 maart 2026 om 10 uur.

Samenkomst en gelegenheid tot groeten
achteraan in de kerk vanaf 9.40 uur.

Aansluitend volgt de bijzetting van de asurne
in het urnenveld op de begraafplaats
van Boechout, Hovesesteenweg.

Rouwadres:

Familie Dirk Van Roey

p/a Begrafenissen Goossens & Celis
Liersesteenweg 120 - 2640 Mortsel

Dit melden u:

Krista De Kinder
Ziin echtgenote

Christof Van Roey en Charlotte Lint
César, Charles %
Stefan Van Roey
Thomas Van Roey en Elena Bessems
Mona
Ziin kinderen en kleinkinderen

Werner en Gerda Verstappen - Van Roey
Mark De Kinder
Peter en Karin Livens - De Kinder
en hun kinderen en kleinkinderen
Ziin zus, schoonbroers en schoonzus

Zijn ooms, tantes, neven en nichten
De families Van Roey, De Kinder en De Vos.

Onze biizondere dank gaat uit naar het team
van de Palliatieve Eenheid van ZAS Sint-Jozef
te Mortsel voor de goede zorgen.

Er is gelegenheid tot groeten in rouwcentrum
“In het Avondrood”, Kerkstraat 98 te Mortsel,
op maandag 23 maart van 18.30 tot 19 uur.



