
Bedroefd om haar heengaan,
maar dankbaar voor haar leven onder ons,
hebben wij afscheid genomen van

Mar ia  Verbist
weduwe van Benoit De Bruyn

Zij werd geboren te Wommelgem op 3 augustus 1930

en is van ons heengegaan in WZC Huize Stracke te Boechout 

op 9 januari 2026, gesterkt door de ziekenzalving.

De afscheidsplechtigheid waarop 

u vriendelijk wordt uitgenodigd, heeft plaats op 

zaterdag 17 januari 2026 om 10.30 uur 

in de kerk van Sint-Jan-in-d’Olie, Dorpsplaats te Vremde.

Samenkomst en gelegenheid tot groeten vanaf 10.10 uur.

Aansluitend volgt de teraardebestelling 

op de begraafplaats van Vremde, Wommelgemsesteenweg.

Rouwadres:		
Familie Maria Verbist
p/a Begrafenissen Goossens & Celis
Liersesteenweg 120  -  2640 Mortsel
online condoleren via www.goossensencelis.be

Dit melden u:

Hermine (†) De Bruyn
	 Bert Pauwels
		  Margaux, Arthur
	 Leen Pauwels
		  Linde
	 Steven en Davinia Pauwels - Van Wellen
		  Kenay, Keanu, Kyan
Luc en Ingrid De Bruyn - Vingerhoets
	 Sam en Wendy Van Aert - De Bruyn
		  Tristan, Ariane
	 Glenn en Cindy Gyselings - De Bruyn
		  Marieke en Maarten
		  Tuur
		  Warre
			   Alizée
	 Kevin De Bruyn
	 Robby en Jessica De Bruyn - Boetzkes
		  Brent, Lore, Wout
	 Nick en Evelien De Bruyn - Renders
		  Elise, Louise
Marc en Ria Van Herck - De Bruyn
	 Stijn en Stephanie Gielen - Verlinden
		  Seppe, Lotte
	 Wouter en Ellen Gielen - De Swerdt
Herwig en Jeanine Jespers - De Bruyn
	 Matthias en Nancy Jespers - Nwobodo
		  Emiel en Arthur

haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Josephine (†) Verbist
	 kinderen, klein- en achterkleinkinderen
Marcel (†) en Suzanne Van Remoortere - De Bruyn
	 kinderen en kleinkinderen
Louis (†) en Godelieve De Bruyn - Verhelst

haar zus, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten

De families Verbist, De Bruyn en Verdonck.

Er is gelegenheid tot groeten in het rouwcentrum van 
Begrafenissen Goossens & Celis te Boechout, Heuvelstraat 59,
t.e.m. donderdag 15 januari 2026 na telefonische afspraak.
(03/449.68.61)

Nu jij niet meer bij ons bent,
ben je de dingen die je deed,

ben je de woorden die je sprak,
ben je de liefde die je gaf. 

Met dank aan het voltallig personeel 
van WZC Huize Stracke te Boechout
en haar huisarts Dr. Van Doorslaer 
voor de warme en goede zorgen.


